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De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik
bijvoorbeeld de link naar onze pagina: https://shorturl.at/iNR36

Orde van dienst

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkom en mededelingen
Dienst van de voorbereiding

Psalm 65: 1, 5, 6 (De stilte zingt u toe o Here)

Stilte, bemoediging en groet

Lied 978: 1, 2, 3 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed om Gods ontferming

Lied 981: 1, 2, 3, 4, 5 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Numeri 21: 4-5 (NBV21)

Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten immers om Edom heen trekken.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig. "Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?' verweten ze God
en Mozes.'Om onsin de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit
ellendige eten niet meerzien.'

Schriftlezing: 1 Kronieken 22: 6-10 (NBV21)

David riep zijn zoon Salomo bij zich en droeg hem op een tempel te bouwen voor de HEER, de God van Israél.
7'Mijn zoon,’ zei hij, 'ik had graag zelf een tempel gebouwd voor de naam van de HEER, mijn God. 8 Maar de
HEER heeft zich tot mij gericht met de woorden: “Jij hebt ten overstaan van Mij veel bloed vergoten en grote
oorlogen gevoerd. Daarom zul jijgeen huis bouwen voor mijn naam, je hebt te veel bloed vergoten. g Maar je
zult een zoon krijgen. Hij zal een man van vrede zijn, want Ik zal hem rust geven door hem van al zijn vijanden
te verlossen. Salomo zal hij daarom heten; tijdens zijn bewind zal Ik Israél rust en vrede schenken. 10 Hij zal
een huis bouwen voor mijn naam.

Lied 218: 1, 2, 3, 5 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

Overweging



Na de overweging is er een moment stilte
Muziek na de overweging (orgel / piano)
Lied: Tienduizend redenen (Opwekking 733)

Liedtekst “Tienduizend redenen”

De zon komt op, maakt de morgen wakker,

mijn dag begint met een lied voor U

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Refrein

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven

Slotlied 425 (Vervuld van uw zegen)

Zending en zegen

Gezongen amen



