
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 12 januari 2025 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel/piano) 

Thema: Hij is het! (Uit Kind op Zondag) / Ja, ik geloof! (Uit: Week van gebed). In de dienst is aandacht 
voor het thema van de week van gebed voor eenheid. Dit jaar staat daarin de geloofsbelijdenis van Nicea 
centraal. In het jaar 325 n. Chr. werd het eerste oecumenische concilie daar gehouden. De belijdenis die 
daar is ontstaan verbindt nog altijd de kerken van ‘Oost’ en ‘West’, het is een belijdenis die kerken uit alle 
tradities met elkaar delen.  

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Bemoediging en groet 

Lied “Breng ons samen” (Opwekking 797) 

Een paar woorden ter inleiding op de dienst 

Als gebed om ontferming Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5 (Zoekend naar licht / Christus ons licht) 

De geloofsbelijdenis van Nicea (Afgewisseld met refrein lied 1005) 

Wij geloven in één God, Vader almachtig, Maker van hemel en aarde, van alles en allen, zichtbaar en 
onzichtbaar. 

Lied 1005: refrein (Christus ons licht) 

Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, uit de Vader geboren vóór alle tijden, 
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt;  één van wezen met de Vader, 
door wie alles is geworden,  die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel  en vlees geworden 
uit de Heilige Geest en de maagd Maria en mens geworden, die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus 
en geleden heeft en is begraven en opgestaan op de derde dag naar de Schriften  en opgegaan naar de hemel 
en gezeten aan de rechterhand van de Vader en weer komende met heerlijkheid om te oordelen levenden 
en doden, en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben. 

Lied 1005: refrein (Christus ons licht) 

Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer en Levendmaker, die uitgaat van de Vader, die samen met de Vader 
en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de Profeten. Wij geloven in één, heilige, 
katholieke en apostolische Kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden, wij zien uit naar de 
opstanding van de doden en het leven in de tijd die komt. 

Lied 1005: refrein (Christus ons licht) 

Loflied 939: 1, 2, 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Gebed om Gods Geest 

https://shorturl.at/iNR36


Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9 (NBV21) 

[4] Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! [5] Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw kracht. [6] Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. [7] Prent ze uw kinderen 
in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. [8] Draag ze als een teken om uw arm 
en als een band op uw voorhoofd. [9] Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

Lied 320: 1, 2, 3 (Wie oren om te horen heeft) 

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 9B-17 (NBV21) 

…Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt [10] en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd 
wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. [11] Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, 
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. [12] Omdat God u 
heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. [14] En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot 
een volmaakte eenheid maakt. [15] Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de 
leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. [16] Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en 
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade 
ingeeft. [17] Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. 

Lied 969: 1, 2, 3, 4 (In Christus is noch west noch oost) 

Schriftlezing: Lucas 3: 15-16, 21-22 (NBV21) 

[15] Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, [16] maar Johannes zei 
tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen 
van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; [21] Heel het volk liet zich dopen, en 
toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend [22] en daalde de heilige Geest in de 
gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 

Lied 351: 1, 2 (In U zijn wij begrepen) 

Overweging 

Lied 675: 1, 2 (Geest van hierboven) 

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Dienst van de gebeden en gaven 

(Evt. Pastorale mededelingen), Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 838: 1, 3, 4 (O grote God die liefde zijt) 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Tekst “Breng ons samen” (Opwekking 797) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 
 
Bridge 2x: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Refrein 


