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Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Welkomstwoord en mededelingen – door een van de kinderen 

Bemoediging en groet 

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal) - orgel 

Lied: “Vandaag is een nieuwe dag” – door kindercantorij Parels 

Een paar woorden ter inleiding op de dienst 

Gebed om Gods ontferming – door een van de kinderen 

Lied 303: 1, 2, 3 (Zonne en maan, water en wind) - orgel 

Dienst van het Woord 

Gebed om Gods Geest – door een van de kinderen 

Lied “Groot en geweldig” – door kindercantorij Parels 

Alle kinderen mogen vooraan komen zitten 

Het verhaal van Jona – uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk 

Lied “Jona, Jona, ga naar Nineve” – door kindercantorij Parels 

Het verhaal van Jona – uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk 

Lied “Onder, boven, voor en achter” – door kindercantorij Parels 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Inzameling van de gaven 

Lied 385: 1, 2, 3 (De tafel van samen) - orgel 

Tafelgebed en Onze Vader – door Douwe + een van de kinderen 

Lied: “Heel uw koninkrijk” – door kindercantorij Parels 

Delen van brood en wijn 

Lied 416: 1, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) - orgel 

Zending en zegen 

Zegen 

Gezongen amen  

https://shorturl.at/iNR36


Liedtekst “Vandaag is een nieuwe dag” 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag 
 en ik ben klaar voor de start. 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag 
 met een lied in mijn hart. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom op doe mee met mij, met mij. 
 
Vandaag is een nieuwe dag die ik….. 
 
Hoy es el dia, Hoy es el dia 
Hoy es el dia del Senor 
 
Gracias al Dios, Gracias al Dios 
Gracias al Dios por sur amor. 
 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom op doe mee met mij, met mij. 
 
Hoy es…. 
 
(vertaling: Vandaag is de dag van de Heer. 
Bedankt Heer voor Uw liefde.) 
 
Liedtekst “Groot en geweldig” (Marcel & Lydia Zimmer) 
 
Na na na na na na 
 
God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer 



en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 
Na na na na na na 
 
God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig ... (3x) 
 
Na na na na na na 
 
Liedtekst “Laat je licht maar schijnen” 
Parels, echo door gemeente 
Refr. 2x 
Laat je licht maar schijnen (echo) 
in de duisternis (echo) 
Laat je licht maar schijnen (echo) 
waar geen licht meer is (echo) 
 
Want je bent het licht 
hier in deze wereld 
schijn dan voor de mensen om je heen 
Net zoals een stad 
boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen 
 
Refr. 1x 
 
Als het donker is 
fiets je met je licht aan 
zo laat jij je zien in het verkeer 
Schijn dan met je licht 
dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 
 
Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet 
doe dat voor die ander 
en dan doe je ’t goed 
 



Refr. 2x 
 
Liedtekst “Onder, boven, voor en achter” (Oké4Kids) 
 
Refrein:  
Onder boven voor en achter God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter God is om mij heen 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
Refrein 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 
Refrein 
 
Liedtekst “Jona, Jona, ga naar Ninevé” (Elly& Rikkert) 
 
Op een dag zei God tegen Jona: Luister goed 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar Jona die zei 'nee 
Ik wil niet naar die nare stad 
De mensen daar die kunnen me wat' 
Zei Jona en hij ging op pad 
Tot hij een schip gevonen had 
Dat voer naar Tarsis over zee 
Maar niet naar Ninevé 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik wil niet') 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar God ging met hem mee 
Hij stuurde 't schip in een orkaan 
En de mensen riepen 'Wij vergaan' 
En ach, het lot wees Jona aan 
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan 
Ik wou niet luisteren naar Gods woord 
Gooi mij maar overboord' Plons! 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 
Maar daar zwom een vis in zee 



Die lustte Jona al te graag 
Drie dagen zat hij in zijn maag 
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd 
Ik zal doen wat ik heb beloofd' 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand 
En spuugde hem aan land 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik wil wel')  
Jona, Jona, ga naar Ninevé ('Ik ga al')  
Jona, Jona, ga naar NInevé 
'Ik ga naar Ninevé' 
 
Liedtekst “Heel uw koninkrijk” (Sela) 
 
Heel uw koninkrijk, is Gods werkelijkheid. 
ligt dichtbij, is niet vergezocht. 
Heel uw koninkrijk, ligt in een ieders bereik, 
waar we leven in vreugde en vrede met God! 
 
Deel je brood met de armen en troost in elk verdriet. 
Help de hulpeloze ander, die de wereld niet ziet. 
Laat de vluchteling maar komen, van huis en haard beroofd. 
Geef je hoop aan deze wereld, als een daad van geloof! 
 
Heel uw koninkrijk… 
 
Wie al oud is zal dromen; wie jong is gaat het zien, 
hoe het koninkrijk zal komen, ook als velen niet zien. 
Laat het Woord een helder baken, voor heel je leven zijn. 
Doe de wil van God de Vader, totdat Jezus verschijnt! 
 
Heel uw koninkrijk… 
 
Droog onze tranen en deel hier onze pijn. 
Kom bij ons wonen, voor altijd. 
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij. 
Kom bij ons wonen, voor altijd. 
 
Heel uw koninkrijk… (2x) 
 
Waar wij stralen als sterren en dansen voor God 


