Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 23 maart 2025 — Derde zondag van
de 40-dagentijd voor Pasen

Voorganger: ds. Douwe de Roest
Muzikale medewerking: Johannes Prins (Orgel / Piano) en de zanggroep o.l.v. Nellie de Visser

Thema: Wordt het nog wat? (Uit het 40-dagentijdproject), Overkoepelende thema’s 4o-
dagentijd: “Heilig je leven” (PKN/Kerk in Actie), “Een nieuwe dag” (Kind op Zondag)

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen
Bemoediging en groet

Psalm 92: 1, 7 (Waarlijk dit is rechtvaardig) - ALLEN

Een paar woorden over de dienst en de liturgische schikking

Lied “Veertig dagen nog tot Pasen” (Uit: “Als de graankorrel sterft”, tekst: Marijke de Bruijne,
muziek: Peter Rippen) —1° couplet zanggroep, daarna ALLEN (zanggroep meerstemmig)

Gebed om Gods ontferming

Lied “Als er voor de armen” (O.a. te vinden in: Zangen van zoeken en zien, lied 163, Tekst:
Henk Jongerius, muziek: Chris van Bruggen) — zanggroep + stukjes ALLEN

Dienst van het Woord
Moment met de kinderen en gemeente

Projectlied voor de 40-dagentijd: “"Een nieuwe dag”, 1x tekst van elke zondag, 1x tekst van de
derde zondag (Melodie lied 215, Ontwaak o mens de dag breekt aan) - ALLEN

Elke zondag:
Een nieuwe dag, een nieuw begin, van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Eerste zondag:
Een boom die nog geen vruchten geeft blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.
Je krijgt de kans, je hebt de tijd — dat is hoe God naar mensen kijkt.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing: Lucas 13: 1-5 (NBV21)

[1] Erwaren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeérs van wie Pilatus het bloed
vermengd had met dat van hun offerdieren. [2] Hij zei tegen hen: 'Denken jullie dat die Galileeérs grotere zondaars waren
dan alle andere Galileeérs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? [3] Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer
komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. [4] Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel -
denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? [5] Zeker niet, zeg Ik jullie, maarals
jullie niet totinkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’


https://shorturl.at/iNR36

Lied: “Waarheid” (Uit: ‘Als de graankorrel sterft’, tekst: Marijke de Bruijne, muziek: Peter
Rippen) — door de zanggroep (koortekst) en ALLEN (antwoord)

Schriftlezing: Lucas 13: 6-9 (NBV21)

[6] Hij vertelde hun deze gelijkenis: lemand had een viigenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom
vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. [7] Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die viigenboom
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” [8] Maar de wijngaardenier
zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. [g]
Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”

Lied 650: 1, 2, 4 (De aarde is vervuld) - ALLEN

Overweging

Lied 982:1, 2, 3 (In de bloembol is de krokus) - ALLEN

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst
Dienst van de gebeden en gaven

(Evt. Pastorale mededelingen), Dankgebed, voorbede

Voorbeden afwisselen met “Licht dat terugkomt” (Uit: “Als de graankorrel sterft”, tekst:
Marijke de Bruijne, muziek: Peter Rippen) —zanggroep & ALLEN

Stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zending en zegen

Gezongen zegenbede: “The Lord bless you and keep you” — door de zanggroep
Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Tekst “Veertig dagen nog tot Pasen”
Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan,
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen en het leven op zal staan.

Refrein: Veertig dagen, weken, jaren, wachten, wachten en ervaren
dat iets nieuws, verandering, met vreugd’ en moeite samen ging.

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen daardoor worden mensen vrij. Refrein

Veertig dagen nog tot Pasen als een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen om voor Pasen klaar te zijn. Refrein

Tekst “Als er voor de armen”

Koor: Als er voor de armen geen voedsel meer is,

en geen erbarmen voor naamlozen is:

Allen: Waar zijt Gij dan, God, waar zijt Gij dan? Breek de duisternis!

Koor: Als er voor verdrukten geen vrijheid meer daagt
en voor al wie vluchten geen thuiskomst bestaat:
Allen: Waar zijt Gij dan, God, waar zijt Gij dan? Is het al te laat?



Koor: Als wij voor elkander weer borg willen staan
Dan zal er een andere wereld ontstaan
Allen: In mensen spreekt Gij, in mensen spreekt Gij uw helende Naam!

Tekst “Waarheid”
Koor: Waarheid is een stille stem, een zeker weten van de weg.
Allen: Waarheid is een stille stem, een zeker weten van de weg.

Koor: Het harde van de waarheid is, dat zij vaak zo bitter is.
Allen: Het harde van de waarheid is, dat zij vaak zo bitter is.

Koor: Waarheid is een stille stem, een zeker weten van de weg.
Allen: Waarheid is een stille stem, een zeker weten van de weg.

Koor: De diepte van de waarheid is, keuze die gegeven is.
Allen: De diepte van de waarheid is, keuze die gegeven is.

Lied “"Gezegend is de mens"”

Gezegend is de man, die wandelt op mijn pad dat recht en goed is,
gezegend is de vrouw, die dansend in het licht mijn vreugde doorgeeft.
Jij bent als een boom, geplant aan waterstromen,

die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, Mijn zegen heb je.

Gezegend is het kind, dat spelend in de tuin Mijn taal verstaan kan,
gezegend is de mens, die hunkert naar mijn woord, verlangt naar wijsheid.
Jij bent als een boom, geplant aan waterstromen,

die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, Mijn zegen heb je.

Tekst “Licht dat terugkomt”
Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft...

Tekst “The Lord bless you and keep you”

The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace,
and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious, and be
gracious, the Lord be gracious, gracious to you. Amen.



