
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 30 maart 2025 – Vierde zondag van 
de 40-dagentijd voor Pasen – Afscheid / afronding van de basiscatechese 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (Orgel), Kindercantorij Parels o.l.v. Mirjam de Lange 

Thema: Wat een feest! (Uit het 40-dagentijdproject), Overkoepelende thema’s 40-dagentijd: 
“Heilig je leven” (PKN/Kerk in Actie), “Een nieuwe dag” (Kind op Zondag) 

Afscheid basiscatechese: in deze dienst nemen negen kinderen uit groep 8 die basiscatechese 
hebben gevolgd hier afscheid van. De dienst is voorbereid met de kinderen uit groep 7 én 8 
die basiscatechese hebben gevolgd dit seizoen.  

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Welkomstwoord en mededelingen – door een van de kinderen 

Bemoediging en groet 

Psalm 122: 1, 3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij) 

Lied “Votum en groet” – door de Parels 

Inleidende woorden bij de dienst en de schikking 

Gebed om Gods ontferming – door een van de kinderen 

Lied “U bent goed” – door de Parels 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen 

Projectlied voor de 40-dagentijd: “Een nieuwe dag”, 1x tekst van elke zondag, 1x tekst van de 
vierde zondag (Melodie lied 215, Ontwaak o mens de dag breekt aan) 

Elke zondag: 
Een nieuwe dag, een nieuw begin, van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen. 
 
Vierde zondag: 
Een jongeman gaat ver van huis, daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis. 
 Zijn vader lacht en het is feest, hij is terug van weggeweest! 

Gebed om Gods Geest – door een van de kinderen 

Navertelling van Lucas 15: 11-32 (Gebaseerd op NBV21 en de Kijkbijbel) 

Lied “Welkom thuis” – door de Parels 

Korte overweging 

Lied 185: 1, 2, 3 + telkens refrein (Een jongen met een grote mond) 

https://shorturl.at/iNR36


Lied “Vandaag is een nieuwe dag” – door de Parels 

Afscheid van de basiscatechese 

Inleidende woorden rond het afscheid basiscatechese 

Lied: “Rugzaklied / de rugzak vol”: refrein, 1, refrein, 2 (Melodie: Beelden van hoop) 

Uitreiking van de certificaten – door Miranda van Hoorn 

Handoplegging en zegen 

Lied: “Hevenu sjalom aleichem” – door de Parels 

Kort welkomstwoord door leiding 12+ voor afsluiting seizoen en start 12+  

Dienst van de gebeden en gaven 

Danken en bidden – door Douwe + een van de kinderen 

Lied 1006 (Onze Vader) 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 885: 1, refrein, 2, refrein (Groot is uw trouw, o Heer) 

Zegen 

Gezongen amen  



Tekst “Votum en groet” 
 
Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan, 
willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam. 
U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan. 
U laat nooit los wat U gemaakt heeft, heilig is uw naam. 
 
Refrein: Wij zingen: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, 
leren en ontdekken hoe groot en goed U bent. 
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. 
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid. 
 
God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan, 
wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam. 
Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt. 
Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind. 
 
Refrein: Wij zingen: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, 
leren en ontdekken hoe groot en goed U bent. 
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. 
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid. 
 
Tekst “U bent goed” 
 
We zijn hier bij elkaar want vandaag is het feest 
omdat de God van liefde zijn Zoon gegeven heeft. 
Voor iedereen op aarde wil Hij de Redder zijn 
en daarom zijn we dankbaar en zingen dit refrein: 
 
Refrein: U bent goed JA JA Wij prijzen U steeds weer 
We zingen nu dit lied en geven U de eer 
We juichen YEAH, YEAH, YEAH U bent de grootste Heer 
Wij vieren nu dit feest En zingen nog een keer:  
 
Refrein: U bent goed JA JA Wij prijzen U steeds weer 
We zingen nu dit lied En geven U de eer 
We juichen YEAH, YEAH, YEAH U bent de grootste Heer 
Wij vieren nu dit feest Dit was de laatste keer 
 
Tekst “Welkom thuis” 
 
Een vader had twee zonen en de jongste zei  
ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij 
hij trok met al zijn geld de wijde wereld in 
want hij had het thuis niet meer naar z?n zin 
hij leefde erop los maar na verloop van tijd 
had 'ie al z'n geld verkwist en was 'ie alles kwijt 



 
Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood 
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot 
hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond 
stierf bijna van de honger, 't was echt niet meer gezond 
en toen dacht hij: bij vader thuis is het leven goed 
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed 
 
Refreinmelodie: Ga naar huis, ga naar huis, je vader wacht op jou 
daar zul je pas gelukkig zijn, kom op ga nu maar gauw 
ga naar huis, ga naar huis, en wacht nou niet te lang  
of ga jij toch gewoon je eigen gang  
 
Ik zal hem zeggen: vader, ik meen het echt oprecht 
ik ben niet waard uw zoon te zijn, neem mij aan als knecht 
het spijt me wat ik God en u heb aangedaan 
en zo is de jongen op weg naar huis gegaan 
zijn vader zag hem komen en had met hem te doen 
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen 
 
Refreinmelodie: Welkom thuis, welkom thuis, wat fijn dat je er bent  
we kunnen ons geluk niet op, 't is echt een 'happy end'  
welkom thuis, welkom thuis, we vieren nu dit feest  
want je bent terug van weggeweest  
 
Bridge: De oudste zoon werd kwaad en vroeg: Hé, pa, wat is dit nou  
ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw 
 
Ik was nooit ongehoorzaam, deed altijd wat u zei 
maar u vierde nooit zo?n vrolijk feest voor mij 
zijn vader zei: Maar wij zijn altijd bij elkaar  
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar  
je broer is weer terug en het is toch logisch dat 
het daarom feest is want hij is weer op het rechte pad 
 
Refreinmelodie: Welkom thuis, welkom thuis, wat fijn dat je er bent 
het is een feest voor iedereen, dus maak het maar bekend 
welkom thuis, welkom thuis, het is voor jou en mij 
we nodigen je uit dus kom erbij (2x) 
 
Tekst “Vandaag is een nieuwe dag” 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag en ik ben klaar voor de start. 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag met een lied in mijn hart. 
 
Dit is de dag gemaakt door God. Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God. Kom op doe mee met mij, met mij. 
 



Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag en ik ben klaar voor de start. 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag met een lied in mijn hart. 
 
Dit is de dag gemaakt door God. Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God. Kom op doe mee met mij, met mij. 
 
Hoy es el dia, Hoy es el dia 
Hoy es el dia del Senor 
Gracias al Dios, Gracias al Dios 
Gracias al Dios por sur amor. 
 
Dit is de dag gemaakt door God. Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God.  Kom op doe mee met mij, met mij. 
 
Hoy es el dia, Hoy es el dia 
Hoy es el dia del Senor 
Gracias al Dios, Gracias al Dios 
Gracias al Dios por sur amor. 
 
(Vertaling: Vandaag is de dag van de Heer. 
Bedankt Heer voor Uw liefde.) 
 
Tekst “De rugzak vol” (Rugzaklied) (Melodie: Wij gaan op reis langs de weg..) 
 
Refrein:  
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken. 
Een nieuw begin en de basis is goed.  
We reizen verder langs allerlei plekken  
in het geloof dat je liefde ontmoet. 
 
1.Ga maar op weg in het licht van de morgen 
De weg is lang en het pad onbekend 
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen 
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 
Refrein 
 
2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen, 
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht, 
zo is Gods bescherming om jou op te vangen 
Als je onverwachts valt uit de lucht. 
Refrein 
 
Tekst “Hevenu Shalom Aleichem” 
 
Hevenu Shalom aleichem, hevenu Shalom aleichem 
Hevenu Shalom aleichem, hevenu Shalom, shalom, shalom aleichem 
 



Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede van God, ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer 
 
I give You peace of the Lord, I give You peace of the Lord 
I give You peace of the Lord, I give You peace, peace, peace of the Lord 
 
Hevenu Shalom aleichem, hevenu Shalom aleichem 
Hevenu Shalom aleichem, hevenu Shalom, shalom, shalom aleichem 


