
Orde van dienst voor de PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 18 mei 2025 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Tim Adriaanse (orgel) 

Thema: C’est la vie / Zoals het leven is… 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 212: 1, 2, 3 (Laten wij zingend deze dag beginnen) 

Een paar woorden over deze dienst 

Lied 139D (Heel het duister…) – 1x NL, 2x FR, 1x NL tekst 

Gebed om Gods ontferming 

Loflied 657: 1, 2, 3 (Zolang wij ademhalen) 

Dienst van het Woord 

Gebed om Gods Geest 

Luisterlied “C’est la vie” (Claude, inzending Eurovisie 2025) 

Schriftlezing: Prediker 3:1-13 (NBV21) 

[1] Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. [2] Er is een tijd om geboren 
te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. [3] Er is een tijd om te 
doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. [4] Er is een tijd om te 
huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. [5] Er is een tijd om te 
beminnen en een tijd om zich te onthouden, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. [6] Er is een 
tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. [7] Er is 
een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. [8] Er is 
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 
 
[9] Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? [10] Ik heb gezien dat 
het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. [11] God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 
gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van 
begin tot eind doorgronden. [12] Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve 
vrolijk te zijn en van het leven te genieten. [13] Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en 
geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 

Moment met de kinderen 

Lied 876 (Heel ons leven de gave van God) – We zingen couplet 1 en 2, daarna met vrije tekst 
(uit wat kinderen en gemeenteleden ter plekke noemen) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 (NBV21) 

https://shorturl.at/iNR36


[25] Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je 
lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 
[26] Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? [27] Wie van jullie kan door zich zorgen te 
maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? [28] En wat maken jullie je zorgen over kleding? 
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. [29] Ik zeg jullie: zelfs 
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. [30] Als God het groen dat vandaag nog op het veld 
staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan 
niet kleden, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? 
of: Waarmee zullen we ons kleden? – [32] dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. [33] Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. [34] Maak je dus geen zorgen voor de 
dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. 

Lied “Maak je geen zorgen” (Uit: Zing de zee, liederen van Keiland) 

Preek 

Lied 905: 1, 2, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden) 

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Dienst van de gebeden en gaven 

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen  

Slotlied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan vragen wij God) 

Zegen 

Lied 634 (U zij de glorie): 1e couplet Franse tekst, 2e couplet Liedboek  



Tekst “C’est la vie” (Claude, inzending Eurovisie 2025) 
"C'est la vie" she sang to me, je me rappelle, j'étais petit 
Oh, I was just a little boy, but I remember la mélodie, la mélodie 
 
C'est comme ci, c'est comme ça, c'est en haut, et en bas 
It goes up, it goes down, dnd around, and around 
Que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois 
 
C'est la-la-la-la la vie, c'est la-la-la-la la vie 
Oui, c'est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la la vie 
 
C'est la vie, quel miracle, sometimes in love, sometimes misérable 
And I still hear my mama's voice inside of me, la mélodie, la mélodie 
 
C'est comme ci, c'est comme ça, c'est en haut, et en bas 
It goes up, it goes down, dnd around, and around 
Que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois 
 
C'est la-la-la-la la vie, c'est la-la-la-la la vie 
Oui, c'est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la la vie 
 
Oui c’est la-la-la la la vie, c'est la-la-la-la la vie 
Oui, c'est la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la la vie 
 
Oh, c'est la vie, la vie en rose, la vie en noir 
Oh des soirées comme ça, and I will sing until it's over, it goes la-la-la-la-la 
 
C'est comme ci, c'est comme ça, c'est en haut, et en bas 
It goes up, it goes down, dnd around, and around 
Que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois 
C'est la vie 
 
Tekst ”Maak je geen zorgen” (Tekst en muziek: Joyce Schoon) 
Refrein: Maak je geen zorgen, om de dag van morgen, 
maar zoek Mij en gerechtigheid, mijn vrede krijg je bovendien. 
 
Kijk naar de vogels, ze varen op de wind, 
Ze werken niet ze winklen niet, juichen als de dag begint… Refrein 
 
Kijk naar de bloemen, zoals de zon hen kust, 
Ze zwoegen niet ze tobben niet, geuren naar hartenlust… Refrein 
 
Kijk naar de kinderen, ze spelen in het zand, 
en alle zorgen spelen weg, want Ik geef ze al het land… Refrein 
 
Tekst “A toi la gloire”  
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l’éternité! 


