
 
 
 
Orde van dienst van de    
Prot. Gem. Kapelle-Biezelinge-Eversdijk 
Zondag 16 november 2025 
Voorganger ds. Marjan de Vries, Huizen 
 
Het begin van de dienst: 
- orgelspel 
- binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 
- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 
- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 
- ouderling van dienst en predikant lopen naar liturgisch centrum en geven elkaar de hand/groeten 
elkaar 
  
Voorbereiding: 
- bemoediging  
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:                   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:      die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen:                   die niet loslaat het werk van Zijn handen 
 
en groet, drempelgebed 
- psalm van de zondag 121: 1, 2 en 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 
- gebed om ontferming  
- loflied 867 : 1 en 2 ‘Loof overal,…’ 
 
Dienst van het Woord: 
- gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- kinderlied Jezus is de goede herder (hemelhoog 428) (refrein, couplet 1, refrein, couplet 2, refrein) 
 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 

1. Als je ’s avonds niet kunt slapen 
 en je bang in ’t donker bent, 
 denk dan eens aan al die schaapjes 
 die de Heer bij name kent. 
 Refrein 
 

2. En wanneer je soms alleen bent 



 en je hart is vol verdriet, 
 denk dan aan die goede Herder, 
 Hij vergeet zijn schaapjes niet.  
 refrein 
 
- moment voor de kinderen 
- 1e schriftlezing Psalm 23  
- lied psalm 23c ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
- 2e schriftlezing Lucas 15:1-7 
- lied 944: 1,2 en 4 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’ 
- uitleg en verkondiging 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
- lied 833 ‘neem mij aan zoals ik ben’ (we zingen dit 3x in het Nederlands) 
 
Dienst van gebeden en gaven 
- eventuele pastorale mededelingen, door voorganger  
- dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen "Onze Vader" 1006 
- collecte (kinderen kunnen uit de oppasdienst opgehaald worden) 
- slotlied 835 ‘Jezus, ga ons voor’ 
- uitzending en zegen afgesloten met een gezongen “Amen” 
- predikant gaat met ouderling bij de uitgang staan 


