
Orde van dienst voor de Peuter-kleuterviering op 30 november 2025 – 15.30-16.30 met als 
thema: Verrassing – een engel op bezoek! 

Voorganger: ds. Douwe de Roest, muzikale medewerking: Kindercantorij Parels o.l.v. Mirjam 
de Lange, organisatie: Angela Kwint, Lydia Bosselaar, Marlinde Kamerling, Elise Dalebout, 
ds. Douwe de Roest 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Aan het begin 

Welkom 

We zingen: “Heer U kent mij als geen ander” (met de Parels) 

We worden even stil en steken de Eerste Adventskaars aan 

We bidden met elkaar een kort gebed of God erbij wil zijn 

Rond de Bijbeltekst 

Lied “Hee luister mee naar een nieuw verhaal” (met de Parels) 

We horen het verhaal (naar Lucas 1) uit de Kijkbijbel (blz. 130-135) en beelden het uit 

Lied “Sprekende God” (met de Parels) 

We horen het verhaal (naar Lucas 1) uit de Kijkbijbel (blz. 136-137) 

Lied “Een prachtige droom” (met de Parels) 

Aan de slag (in de hal van de kerk) 

We gaan aan de slag met het knutselen van een engel 

Terug in de kerk, gezegend naar huis… 

We worden even stil, bidden het Onze Vader 

Lied “Laar je licht maar schijnen” (met de Parels) 

We krijgen een zegen mee 

Lied “Hevenu sjalom aleichem / Ik wens je vrede van God” (met de Parels) 

  

https://shorturl.at/iNR36


Liedtekst “Heer, U kent mij als geen ander” – (Opwekking Kids 172) 
Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
dat U mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
t’ Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 
Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen (2x) 
 
ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
en U maakte heel mijn lichaam 
telde ook nog al mijn haar 
nee, dit kan ik ook niet vatten 
het is mij te wonderbaar 
 
Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen (2x) 
 
Liedtekst “Hé luister mee naar een nieuw verhaal” (Opwekking Kids 112) 
Refrein: 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal uit het boek van God. (2x) 
 
Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 
Luister maar mee en doe maar mee, ja! 
 
Liedtekst “Sprekende God” (Reisgenoten) 
Luister, kom en luister naar de woorden die de Vader tot ons spreekt. 
En open je hart voor dat wat Hij jou geeft. 
Luister, kom en luister naar de mensen en de dingen om je heen. 
Wat willen ze zeggen? En zegt Hij er ook iets mee? 
 



Hij spreekt in de stilte, in de woorden van de Bijbel en elkaar 
Hij spreekt in een glimlach en in een vriendelijk gebaar. 
Hij is in de stormen, de twijfels en de zorgen van de dag. 
Hoor je Zijn antwoord als je het bij Hem brengen mag? 
 
Refrein: U bent een sprekende God. Spreek tot ons hart. 
Laat alle andere stemmen zwijgen. 
U bent een sprekende God, 
en stelt aan ons de vraag: 
wat ga je doen met mijn Woord voor jou vandaag? 
 
U spreekt door seizoenen, de momenten en de ritmes van het jaar. 
Uw stem is te horen in de liefde voor elkaar. 
U stem is de waarheid, als een spiegel voor onszelf en iedereen. 
Uw stem is de hoop, dwars door alles heen. 
 
Refrein 
 
Bridge: Leer ons Uw stem te verstaan, 
als duizend andere stemmen komen en weer gaan. 
Uw Woord brengt licht op ons pad, 
en schijn in het duister en deel met ons Uw hart! 
 
Refrein 
 
Liedtekst “Prachtige droom”  
Het was op een prachtige dag in het voorjaar, 
Maria was thuis en ze keek uit het raam. 
Plotseling stond er een engel vlakbij haar, 
hij noemde Maria heel zacht bij haar naam. 
 
‘Niet bang zijn Maria, ik mag je vertellen: 
God heeft voor de mensen iets prachtigs bedacht. 
Straks word je moeder en krijg je een kindje, 
dat wordt de verlosser waarop wordt gewacht.’ 
 
Maria die luisterde stil naar die woorden. 
Ze dacht: ík een kindje? Wat lijkt me dat fijn. 
Maar ik heb geen man die de vader kan worden. 
De engel zei: God zal zijn vader straks zijn. 
 
Dankbaar en blij sprak Maria met Jozef 
over het wonder dat hen was voorspeld. 
Ze dachten nog vaak aan die prachtige dingen 
die hen door de engelen waren verteld  
 
Liedtekst “Laat je licht maar schijnen”  



 
Laat je licht maar schijnen (echo) 
in de duisternis (echo) 
laat je licht maar schijnen (echo) 
waar geen licht meer is (echo) (2x) 
 
Want je bent het licht hier in deze wereld 
schijn dan voor de mensen om je heen 
net zoals een stad boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen 
 
Laat je licht maar schijnen…. 
 
Als het donker is fiets je met je licht aan 
zo laat jij je zien in het verkeer 
schijn dan met je licht dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 
 
Bridge: 
Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet 
doe dat voor die ander 
en dan doe je ’t goed 
 
Laat je licht maar schijnen…. (2x) 
 
Liedtekst “Havenu Shalom aleichem / Ik wens je vrede van God” 
 
Havenu Shalom aleichem 
Havenu Shalom aleichem 
Havenu Shalom aleichem 
Havenu Shalom, shalom, shalom aleichem 
 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer 
 
I give You peace of the Lord 
I give You peace of the Lord 
I give You peace of the Lord 
I give You peace, peace, peace of the Lord 
 
 


