
Aswoensdag 5 maart 

 

Welkom allemaal, 

Openingswoorden 

V: Kom tot ons deze avond, O God 

A: KOM TOT ONS MET UW LICHT 

V: Spreek tot ons deze avond, o God 

A: SPREEK TOT ONS UW WAARHEID 

V: Wees in ons midden deze avond, o God 

A: WEES IN ONS MIDDEN MET UW ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

 

Zingen Psalm 51 vers 1 en 5 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 301c . Kyrie lied 

 

Lied 867 1 en 2  

 

Gebed om de opening van het woord 

 

Lezing: Mattheüs 6, vers 1 tot en met 6. 

Lied 538 alle versen 

Overdenking 

Lied:  536 alle versen 

Askruis en aansluitend een moment van stilte 

 
Woord van vergeving n.a.v. psalm 103 

 

     V: Liefdevol en genadig is de Heer, 



 A: Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

V: Niet eindeloos blijft Hij twisten, 

 A: Niet eeuwig duurt zijn toorn. 

V: Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

 A: Zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 

V: Zo ver als het oosten is van het westen, 

 A: Zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 

V: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 

 A: Zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. 

V: Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 

 A: Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 

 

Lied 858 alle versen 

 

V: Moge God ons geven dat wij groeien naar Hem toe 

     Ga in vrede om de Heer te dienen en lief te hebben 

A: IN DE NAAM VAN CHRISTUS, AMEN. 

 

We verlaten de kerk in stilte. 

 

 

 

 

 


